
het begon met de lidwoorden
een vergeten ‘het’
een weggelaten ‘de’

eerst
omdat ze niet wisten wat zeggen

ze kunnen dat niet tegenhouden

daarna
omdat alles al gezegd was
en woorden toch niks meer veranderden

toen kwamen
de memes
de anti-verveeltips

er werd gewacht op betekenis
moet 		   betekenen

maar die kwam niet

dus gingen ze zonder woorden verder
ze stelden daden

handelingen
die even onwerkelijk waren
als de wereld rondom hen

een echtpaar bouwde met lege plastic vaten een fles
kroop via de hals naar binnen
en verstuurde zichzelf als SOS

een gezin vloog boven het land
met een zeppelin van aan elkaar gestikte ikea-zakken
en zwaaide naar de mensen beneden

op plekken waar er in het verleden al genoeg was gebeurd
bleven de mensen enkel nog
languit in het gras liggen

een man kleedde zich uit
scheurde zijn kleren aan stukken
knoopte een touw 
en ontsnapte door een raam
op het gelijkvloers tekst: Lucas D

erycke


