EXPO ’58

1958.

De wereldtentoonstelling in Brussel.

De bouw van het Atomium.

En ik. Die mijn plechtige communie doe.
Een groots evenement.

Mijn oom. Die in de Congo missionaris 1s?
Keert er speciaal voor terug.

En met hem en mijn vader.

Haasten we ons naar Brussel.

Daar zijn ijsjes.

In wel drie kleuren!

Roos. Mokka. En vanille.

En dan 1s er. Het Canadees paviljoen.

Dat weet ik nog.

Want achteraf is dat een school geworden in Genk.
Mijn dochter heeft daar nog gezeten.

1958. Hoe lang is dat al niet geleden?

Voila. Goed zo. Allez, dag, hé.
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