(HET HALVE EURO’TJE)

In mei 2008.

Start ik met ’'Het Halve Euro’tje’.
Mijn doorgeefwinkel.

Ken je dat concept?

De mensen brengen donaties.
Kleding. Textiel in het algemeen.
En wij verkopen dat dan door.

Aan een halve euro.

Veel mensen denken.

Dat het een winkel voor arme mensen 1is.
Maar dat klopt niet.

Wij zijn in de eerste plaats.

Tegen de wegwerpcultuur.

Wij doen aan ’upcycling’.

Ken je dat concept?

Vroeger was niemand daar mee bezig.
Dat was 1ets voor armoezaalers.
Maar nu is het een serieuze hype.
Ook vanuit de stad.

Tedereen wil plots upcyclen.

En daar worden dan dure onderzoeksbureaus opgezet.
Die vanalles onderzoeken.
Dat ik hen evengoed zo had kunnen vertellen.

In het beste geval kom je op gesprek.

En doen ze voorstellen.

Maar dan zeg ik: 'Ah, maar dat heb ik al gedaan’.
En: ’0Oei, dat heb ik ook al gedaan’.

En na drie keren hebben ze liever dat je zwijgt.
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