NEVERMIND

In 1992. Komt de plaat ’'Nevermind’ uit.
Van Nirvana.

Ik ben elf jaar.

En voor mij 1s dat de overgang.

Van de muziek van mijn ouders.

Naar mijn eigen muziek.

Opeens 1s mijn wereld. Een heel stuk groter.
Plots krijg ik het gevoel. Dat het allemaal bougeert.

En anderen kunnen nu wel zeggen:
*Ja, voor mij was dat The Pixies.’
Of: ’Voor mij was dat Joy Division.’
Maar nee. Dat 1s niet zo!

Nevermind is de juiste plaat.
Op het juiste moment.

Met de juilste impact.

En daar draait het om: impact.
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