FEEST

(Dit is een tekst voor één sprekende speler (een man), een stille
speler (een vrouw) en een interviewer, nvdr)

1 juni 1968.
Dus. Volgend jaar vijftig jaar geleden.
Zijn wij getrouwd.

En? Komt er een groot feest?
Ja. Misschien.
Dat willen ze toch allemaal, hé!
Wijzelf zouden liever een grote reis maken.
Maar ja. De buren. De vrienden. De familie.
Die willen allemaal een feest.
Hoe was jullie trouwdag?
Het was warm. Heel warm.
Het had de hele week geregend.
Maar op onze trouwdag scheen de zon.

Hoe was het feest?

Het feest was gewoon. Ja. Feest.
Niks specilaals. Maar feest 1is feest.
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